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Bollinger Bolshevik meets drawing room green 
 
In Nederland heb je de zogenaamde salonsocialisten, die pretenderen links van het midden 
te denken en handelen, terwijl ze stiekem gewoon kapitalisten zijn. In het buitenland is het 
fenomeen ook bekend en dat levert originele benamingen op. De Engelsen noemen hem een 
Bollinger Bolshevik, die champagne drinkende marxistische revolutionair. In de VS heet hij 
de limousine liberal, de in dure auto’s rijdende liberaal die het met het milieu helemaal 
niet zo nauw neemt. In Australië en Nieuw-Zeeland heb je de chardonnay socialist en de 
latte left, en in Ierland houdt de smoked salmon socialist zich niet echt met de klassenstrijd 
bezig. 
 Waar wij in Nederland overigens bij bobo’s aan voetbal denken (bondsbonzen), is het 
in België het equivalent van de salonrooie, de bourgeois bohémien. 
 De salongroenen, de boys and girls die alleen met de mond het milieu beschermen, 
heten in Groot-Brittannië drawing room greens – eindelijk eens een letterlijke vertaling. 
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